
What’s in a name? 
 

Labels of (net) niet? 
Elke leerling verdient de zorg die hij nodig heeft. Om die zorg te 
kunnen krijgen is er vaak een toegangsticket nodig in de vorm 
van een diagnose. Daardoor lijkt die diagnose soms een 
centralere plaats te krijgen dan de concrete beperkingen en 
participatieproblemen waar leerlingen mee te kampen hebben. 
Onterecht vinden we. Niet het ticket, wel de behoeften van 
de leerling staan centraal voor de vrije centra voor 
leerlingenbegeleiding. En wij maken ons sterk dat u onze 
boodschap onderschrijft.  
We organiseren over dit thema een reflectiedag “What’s in a 
name?”. Over die reflectiedag en over ons vindt u verder meer 
informatie. We komen liever eerst ter zake. 
 

We hebben uw steun nodig 
Om onze boodschap kracht bij te zetten, zoeken we steun bij bekende Belgen die de zorg voor 
kinderen en in het bijzonder kinderen met specifieke noden een warm hart toedragen. We 
zoeken bekende Belgen die voor ons publiek hun steun willen betuigen. We denken aan een 
brief, een mail, een korte videoboodschap,… kortom op gelijk welke manier. Wij willen uw 
morele steunbetuigingen doorheen de dag in ons programma verweven, en zo aan de 500 
toehoorders duidelijk te maken dat onze boodschap breed gedragen wordt, en dat de zorg voor 
kinderen het hart van héél veel mensen beroert.  
 

Bent u bereid ons te helpen?  
Neem dan contact op met Annelies De Graeve, onze communicatieverantwoordelijke. Zij regelt 
verder alles met u.  
 
annelies.degraeve@vclb-koepel.be  –  02 240 07 67  –  0484 731 100 
 

Meer uitleg over de reflectiedag? 
Wenst u meer informatie, zit u met een vraag of hebt u een suggestie? Daarvoor kan u terecht 
bij Stefaan Jonniaux, coördinator inhoudelijke ondersteuning VCLB-Koepel. 
 
stefaan.jonniaux@vclb-koepel.be  -  02 240 07 55  -  0479 899 495 
 
 
 
www.vclb-koepel.be 
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Waarom dit initiatief? 
In december 2011 publiceerde de Gezinsbond 'Focus op kinderen met een etiketje'. In dat 
belevingsonderzoek vertellen ouders over hun zoektocht naar de juiste 'sleutel' om deuren te 
kunnen openen naar de juiste zorg voor hun kind. Die sleutel heeft vaak de vorm van een 
diagnose, een label, een “etiketje”. Geen etiketje? Geen hulp! Dat is al verontrustend genoeg.  
 
Maar er is meer. De zoektocht lukt niet voor iedereen even goed. “Je moet geluk, geld en geduld 
hebben.” Er lijken zoveel verschillende sleutels te bestaan dat ouders door de bomen het bos 
niet meer zien. De sleutel lijkt ook niet altijd te passen, en sommige sleutels sluiten zelfs deuren 
in plaats van ze te openen.  
 
Ouders voelen zich in de kou staan in hun zoektocht naar de gepaste hulp voor hun kind met 
een ‘etiketje’. En dat is bij VCLB niet in dovemans oren gevallen. Wij trekken aan de mouw van 
beleidsmakers om hier werk van te maken. We zetten in op handelingsgericht werken en 
handelingsgerichte diagnostiek. We werken élke dag aan protocollen die de lijn van zorg naar 
hulp zo vlot mogelijk laten lopen. En als ouders zeggen dat het nog iets méér mag zijn, dan 
willen we graag samen met hen kijken wat we nog meer en beter kunnen doen.  
 
Daarom organiseert VCLB op vrijdag 22 november 2013 een groot event over ‘etiketjes’ en 
‘labels’. Met dit event wil VCLB – samen met alle vrije CLB’s – het engagement uitspreken ten 
aanzien van ouders dat we hun zorgen ter harte nemen en daar in de komende beleidsperiode 
een prioriteit willen van maken.  
Tegelijk wil VCLB zich met dit event duidelijk maatschappelijk positioneren: VCLB trekt resoluut 
de kaart van ‘zorg op basis van onderwijsbehoeften’, en wil af van een systeem waarbij zorg 
enkel en alleen op basis van labels of stoornissen zou kunnen geboden worden. 
 
We richten ons op 22 november in de eerste plaats op leerlingen, ouders en medewerkers uit 
vrije centra. Daarnaast verwachten we ook politici uit Onderwijs en uit Welzijn, Volksgezondheid 
en Gezin en de ‘policy makers’ uit de onderwijswereld. En we nodigen de media uit omdat we 
ons boodschap graag wereldkundig maken. 
Sprekers zijn Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen en Hilde Timmermans van de 
Gezinsbond,  dr. Piet Van den Briel, professor Christophe Lafosse en  Mieke Van Hecke. En 
uiteraard wij zelf. 
 
 

Wie zijn wij? 
De Vrije-CLB-Koepel vzw verenigt alle vrije centra voor leerlingenbegeleiding. De koepel spreekt 
als één stem voor alle vrije centra, op publieke fora en achter de schermen. Hij werkt intensief 
aan beleidsvoorbereiding en neemt deel aan talrijke overlegfora en onderhandelingen. De 
koepel houdt de vinger aan de pols in het vakgebied en bij belangengroepen, en staat in voor 
continue ontplooiing van VCLB’ers door te informeren, wetenschappelijke inzichten op te volgen 
en nascholing te organiseren. Voor de centra is de koepel een forum voor kennisuitwisseling, -
afstemming en meningsvorming. 
 
 

Alvast bedankt! 
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