
What’s in a name?
Laat je leerlingen hun boodschap creatief overbrengen!

Brussel, juni 2013

Beste directeur, leerkracht, zorgcoördinator…

ADHD, ASS, dyscalculie, dyslexie, NLD, HSP, DCD… U kent ze wel, de ‘etiketjes’ voor kinderen met specifieke noden; 
kinderen die vooral behoefte hebben aan gepaste ondersteuning. 

Over dat thema organiseren de vrije CLB’s de reflectiedag “What’s in a name?”. Op 22 november 2013 gaan we dieper in 
op de vragen die leven over leerlingen met specifieke noden, de manier waarop we daarmee kunnen omgaan en de vraag 
of we op elke specifieke nood een ‘etiket’ moeten plakken. 

Wij willen op onze reflectiedag graag de leerlingen zelf aan 
het woord laten. 
Massaal leerlingen naar Brussel halen zit er niet in, daarom pakken we het anders 
aan. We willen leerlingen de kans geven hun boodschap op een creatieve wijze over 
te brengen. Hoe zien zij die etiketjes? Bij klasgenoten? Bij zichzelf? Hoe voelen zij 
dat aan? Wat denken ze er over? Hoe willen zij omgaan met elkaar, met of zonder 
specifieke noden? Hoe vinden zij dat ‘wij’ (de school, het CLB, de maatschappij) 
best reageren op kinderen die specifieke noden hebben? We zien ze het graag op een 
creatieve manier op papier  zetten. Met potlood, wascokrijtjes, waterverf, vingerverf, 
pen, knipsels… het mag allemaal.   
De inzendingen zullen we tentoonstellen op de reflectiedag en later in onze eigen 
vergaderzalen, waar CLB’ers uit heel Vlaanderen samenkomen. De origineelste 
inzending laten we drukken op de congrestasjes voor de deelnemers. De winnende 
inzending zal straks letterlijk en figuurlijk door zo’n 500 mensen ‘uitgedragen’ worden 
in gans Vlaanderen. Eeuwige roem!

Wil je graag meewerken aan ons project? Fantastisch!
Wij zijn ervan overtuigd dat het een prima gelegenheid is om in de klas met leerlingen 

in gesprek te gaan over diversiteit, verdraagzaamheid, rekening houden met elkaar… Het zou dus leuk zijn mocht je 
als school of als leerkracht hier een activiteit rond organiseren in je klas(sen), bijvoorbeeld in het kader van sociale 
vaardigheden, plastische opvoeding, maatschappelijke vorming…

Wil je graag wat meer grond onder de voeten? 
Inspiratie voor dergelijk project(je) vind je onder andere in het educatief pakket “(in)(proef)druk” van het 
Kinderrechtencommissariaat en in de werkmappen “Even Anders” en “Er zal eens” van Gezin en Handicap. Je kan ook 
werken met een kinderboek of -film rond het thema “anders zijn”. Uiteraard kan je ons ook even bellen of mailen voor 
bijkomende informatie over ons opzet en de doelstelling van deze oproep naar scholen. 
Alle inzendingen zijn zéér welkom bij de Vrije-CLB-Koepel vzw, en dit uiterlijk op vrijdag 25 oktober 2013. 

Ook jullie ervaringen tellen!
Naast de inzendingen van de leerlingen zijn we ook erg geïnteresseerd in jullie 
ervaringen: hoe heb je het aangepakt in je school? Hoe reageerden de leerlingen? 
Welke verfrissende ideeën zijn er uit de bus gekomen? Uitspraken om te 
onthouden? 
Zet je ervaringen kort op mail, bezorg ons een sfeerbeeld van hoe de leerlingen 
ermee aan de slag gegaan zijn, bel ons even op om je verhaal te doen. Wij 
maken daar dankbaar gebruik van om tijdens onze reflectiedag regelmatig korte 
flitsen uit “het leven zoals het is” mee te geven aan ons publiek!

Alvast heel hartelijk dank voor jullie steun. We kijken vol spanning uit naar de inzendingen!

Stefan Grielens,
Algemeen directeur 

Meer info?  whatsinaname@vclb-koepel.be of bel: 02 240 07 50

Doe mee !

v.u. Stefan Grielens

Stuur 
je inzending naar:

VCLB What’ s in a name
Anatole Francestraat 119

1030 Brussel
Whatsinaname@vclb-koepel.be


